
Workshops Naïma Vrouwendag 2023 
‘Wat heb ik te vertellen?’  

 
1. Nieuwe Turkse vluchtelingen 

door: Harriet Cornelius 
Het valt op dat er meer en meer vluchtelingen uit Turkije naar Nederland komen. Deze vluchtelingen 
krijgen vaak ook vrij snel een status toegewezen, alhoewel Turkije als veilig land bestempeld wordt. Hoe 
kan dat? Velen van hen hebben een connectie met de Gūlen-beweging. Waar staat deze beweging voor, 
en wat is er gebeurd in Turkije dat deze mensen een status krijgen? Hoe open staan deze vluchtelingen 
voor het evangelie? Wil je hier meer over horen en leren, kom dan naar deze workshop 
  

2. Taalles als een brug voor het evangelie 
door: Aukje Paine-Huisman 
Een mooie manier om contact te maken met nieuw binnengekomen immigranten, is het geven van 
Nederlandse taalles. Maar hoe kunnen we deze praktische manier van helpen ook gebruiken als een 
middel tot het delen van ons geloof in Christus? Of geven we een klein geschenk - de Nederlandse taal - 
terwijl we de kans missen om het grote Geschenk van het evangelie door te geven? 
 

3. Tussen twee culturen 
door: Hatice Korstanje en Nisa 
In Nederland groeit een generatie op die tussen twee culturen zit. Zo krijgen ze thuis de cultuur van hun 
ouders en familie mee en leren ze daarbuiten de Nederlandse cultuur kennen. Wanneer je opgroeit met 
twee culturen waarin de normen en waarden erg van elkaar verschillen, kan dat moeilijkheden met zich 
meebrengen. Hoe breng je het evangelie over aan deze groep mensen? Wij, Nisa en Hatice, zijn 
opgegroeid in een sterk overheersende Oosterse cultuur, maar zijn ook veel beïnvloed door de normen 
en waarden die we op school/werk leerden. Soms hadden we zelfs te maken met een identiteitscrisis. 
Wil je meer horen over onze ervaringen, kom dan naar onze workshop. 
 

4. Wandel & Deel 
door: Marika Rentier 
Hoe verwoorden we wie God voor ons is en wat Hij in ons leven gedaan heeft? Hoe vertellen we het 
getuigenis van ons persoonlijke geloof, ook als we opgegroeid zijn in een christelijk gezin? Wat hebben 
we dan eigenlijk te vertellen? In deze workshop krijgen we tips over hoe we kunnen delen over ons leven 
met God en gaan we daarna in tweetallen tijdens een wandeling oefenen in het elkaar vertellen van ons 
getuigenis. 
  

5. Al Massira 
door: Marlien Budding 
Veel mensen binnen de Oosterse cultuur zijn niet opgegroeid met het christelijk geloof. Ook zijn zij niet 
bekend met de Bijbel. Wel kennen zij personen vanuit de Bijbel. Vele van hen zijn op zoek naar 
antwoorden omtrent het geloof. Wie is God? Wie is Jezus? Wat betekenen de wonderen in de Bijbel? 
Wat is het doel van mijn bestaan? Al Massira is een reis door de Bijbel. Aan de hand van filmpjes en 
groepsgesprekken onderzoek je (chronologisch) de boodschap en tekenen uit de Bijbel. Je krijgt 
antwoord op diepgaande vragen. De intentie is om mensen zelf te laten ontdekken wat het christelijk 
geloof inhoudt zodat het een persoonlijke reis wordt en een deelgenoot zelf een keus kan maken 
omtrent het geloof in zijn of haar leven. Wil jij meer weten over de Al Massira, ervaar dan een klein 
stukje tijdens deze workshop.  
 
 
 
  



6. Wat heb ik te vertellen? Een collage van hoop! 
door: Sonja Brink 
Tijdens deze creatieve workshop gaan we aan de slag met allerlei materialen en tijdschriften om een 
collage (een kunstwerk opgebouwd uit verschillende materialen) te maken. We nemen de tijd om te 
reflecteren op het thema ‘Wat heb ik te vertellen?’ en maken vervolgens een collage om uit te beelden 
wat we hebben geleerd vandaag. Aan het einde van de workshop heb je een mooi kunstwerk in handen 
wat je de komende tijd herinnert aan wat wij te vertellen hebben aan onze moslimvriendinnen. 
Belangrijk is dat je het leuk vindt om creatief bezig te zijn. Ervaring in het maken van collages is niet 
vereist. 
  

7. Bereik de onbereikten via internet 
door: Sabahat Develing-Kanat 

We leven in een maatschappij waarin veel mensen, vooral jongeren, veel tijd aan Social Media besteden. 
Denk daarbij aan Facebook, Instagram of TikTok. In de tijd dat ik nog moslim was, waren de online 
evangelisatiemogelijkheden nog niet zo uitgebreid als nu. Dat was ook de reden dat ik via internet nog 
nooit over het evangelie had gehoord. Tegenwoordig zijn die er gelukkig wel. Graag wil ik jullie een paar 
tips en valkuilen meegeven over online evangelisatie. 

 


